ONS OKRANTJ E

Het pretentieloos infoblad van OKRA Kester

Lentenummer 11 Pasen 2015

Een zonnige lente...

Met de Kesterse jeugd aan het spelen op een klare winterdag schept men alras
het hoopvolle beeld dat de lente reeds is ingegleden in het donkerste seizoen en
dat de lange weg naar Pasen dit jaar niet over sneeuw en ijs zal lopen. En
terecht! Gezien met de wijze ogen van de OKRA-leden is er geen wolkje in onze
wereld te bespeuren. Het grootouderlijk hart weet dat de jeugd er immer zal zijn,
joelend en vrolijk, zonder wolkjes ook aan hun hemel. En het is hun gegund. Dat
het dorp, de school, het spel, de blijheid zonder zorgen, hun leven mogen blijven
vullen, met lichtjes in de ogen, en mensenruimte in het hart. De zonnigste lente
ligt in onze wensen voor hen vervat, warm verpakt, met linten en strikjes
gesierd... Wat kunnen wij voor hen zijn? Wat kunnen wij voor hen nog doen?




Pastoraal te Oetingen op 26 februari 2015

Een verkwikkende ochtend is het geweest die wintermorgen voor elk bestuurslid
dat aanwezig kon zijn. Onder het thema ‘Wat kan ik voor u betekenen?” werd
het OKRA-werk van binnenin ontleed, de zin van zoveel blijvende inzet en
aandacht voor mekaar eens anders bekeken, 26 keer anders verwoord, getoetst
aan het zinrijke talentenevangelie.

Met een oud jongerenlied (te vinden op blz. 6 van dit nummer) werd letterlijk de toon
gezet. Er zijn voor mekaar vindt zijn oorsprong in de vier natuurelementen
(strofe 1), leeft alom in de natuur rondom ons (strofe 2), huist permanent als weg
of brug of haard in ons milieu (strofe 3) en is uiteindelijk toch zo menselijk (strofe
4). Opvallend is dat de laatste strofe zelfs eindigt met de welgekende akten van
geloof, hoop en liefde, de handleiding voor een lang en waardevol leven ons van
kindsbeen af aangeleerd en duizendmaal herhaald!

Bij de maandelijkse bezinning zal graag geput worden uit de zinsneden van A
tot Z, 26 in totaal. Eentje willen we in ons lente-ademend Okrantje niemand
onthouden, de zin gekozen voorde V :

V van Verwondering om wat mogelijk is aan goedheid in mensen,
om de natuur, van Vreugde om kleine dingen, van Verontwaardiging
om al het leed veroorzaakt door mensen, van VREDE.

Verwondering, Vreugde, Verontwaardiging en de allesomvattende Vrede: het
zijn onze paaswensen voor iedereen!

Afscheid nemen...

De jongste maanden is de OKRA-familie
niet gespaard gebleven. Vier onzer leden
moesten recent de grote overstap maken.
Bovendien overleed te Aalst op 30
januari 2015 Maria Maris, echtgenote
van André Tiels. Ooit zou ze lid worden
van OKRA, maar het werd haar niet
gegund. Sterkte, André!

Ook ons gewezen lid Julien D’Haemer
uit Pepingen, geboren te Kalken op 29
april 1926 is te Halle overleden op 11
maart jl. Aan zijn echtgenote Adolphine
De Kinder wensen we alle troost en
sterkte toe in deze pijnlijke dagen.
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Te Gooik was hij geboren op 22
oktober 1925, haast 90 jaar geleden. Op
Nieuwjaarsdag 2015 is Jean Van
Eeckhoudt in het AZ Sint-Maria te
Halle stil en godvruchtig overleden.
Een leven lang woonde hij met zijn
echtgenote Liza Laroche in het
Zwaantje, ooit zijn Exstraat. Op
maandag 12 januari werd hij uitgeleide
gedaan door velen met wie hij in zijn
lange leven was omgegaan. Een pionier
was hij in Den Bond die later OKRA
werd. [Jverig, immer in de weer, rad
van tong, guitig in oog en lach. Zijn
beeld, zijn verzorgde verschijning, zal
bewaard blijven als het beeld van een
man die in zijn dorp weldoende rond
ging en nu zijn rijke loon verdient aan
de andere kant van het leven.

“Het leek voor ons normaal dat je er
was, tot nu het moment gekomen is dat
we je moeten missen”. Terechte
woorden ter afscheid, die ook bestuur
en leden van OKRA kunnen beamen.

Op 21 december 2014, kort voor de
familiefeesten, is Germaine Raspé te
Heikruis in Mater Dei overleden. Zij
was te Bogaarden geboren op 14
september 1921, maar Kester was haar
levensdorp. Aan het dorpsplein heeft ze
gewoond en gewerkt, een paar stappen
verder heeft ze aan de zijde van Gaston
Raemdonck, haar man, zovele jaren het
dagelijkse leven gevolgd. Zij behoorde
tot de generatie die de start van onze
Bond heeft beleefd, de groei en bloei er
van heeft gekend, en trouw lid is
gebleven zolang de gezondheid het
toeliet. Velen zullen haar stille doch
intense aanwezigheid en vriendschap
missen.

‘Rust nu maar uit, een eeuwigheid,

Je hebt nog slaap tegoed voor jaren.
Wijj blijven levendig bewaren...

uw zachte ogen, voor altijd’




Op het prikbord

Mei 2015
donderdag 7 mei

dinsdag 19 mei
Pinksteren (24 mei)

Juni 2015
donderdag 4 juni
donderdag 11 juni

Juli 2015
dinsdag 28 juli

Augustus 2015
September 2015
donderdag 10 sept.

Oktober 2015

donderdag 8 oktober

17 en 18 oktober

November 2015

Ledenvergadering in ‘Ons Huis’
Inschrijving voor Seniorenfeest
Regionale bedevaart naar Tongeren

Kermis Kester (31 mei)

Seniorenfeest te Strijland
Ledenvergadering in ‘Ons Huis’
Inschrijving voor picknick

Picknick... als traditie... met o.m.
een bezoek aan het Museum van het
Belgisch Trekpaard te Vollezele
vakantie voor iedereen!

Ledenvergadering in ‘Ons Huis’
OKRA-verkiezingen

Ledenvergadering in ‘Ons Huis’
Koude schotel- en pensenkermis

Allerzielen — maandag 2: om 9 uur, eucharistieviering in de

kerk om onze overledenen te gedenken.

Aansluitend: ontbijt in ‘Ons Huis’

donderdag 12 november: ledenvergadering op 14 uur

December 2015

Woensdag 16 december:

Inschrijving voor het Kerstfeest

KERSTMIS (vrijdag 25 december)

Ter Heyde n.v., Kesterweg 35, 1755 Kester
zaal.terheyde@skynet.be www.proefterheyde.be

054 56 68 64

Ter nagedachtenis aan Maria Maris

Kerstfeest om 12 uur in ‘Ons Huis’




Veel te vroeg heeft Marcel Seghers ons
verlaten. Geboren te Elsene op 20
november 1937 is hij te Halle in het A.Z.
Sint-Maria overleden op 9 januari 2015.
Te Kester was hij neergestreken in de
Molenstraat. Al zingend haast is hij een
OKRA-lid geworden, en we hebben het
gehoord en geweten! Zijn stem en zijn
liederen stonden garant voor gezellige
namiddagen vol muziek en leven. Zijn
eeuwige lach vroeg een wederlach, zijn
enthousiasme verdreef de grijze wolken.
Zingen was als eten en drinken, bloed en
energie voor hem en voor allen rondom
hem, ook wanneer het eigen lichaam hem
meer en meer ging hinderen. Voor zijn
aanstekelijke levenszin zijn we hem
dankbaar, voor al de vriendschap ons
geschonken in de luttele jaren dat hij
tussen ons mocht vertoeven.

Z
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Op 5 maart 2015 is te Halle in het A.Z.
Sint-Maria Etienne Van Sinay
overleden. Geboren te Tollembeek op
22 mei 1930 bracht hij zijn hele leven
door te Kester samen met Godelieve.
Voor alles in het dorp had hij aandacht,
door iedereen was hij gekend, door
allen gewaardeerd. Zijn heengaan is
een pijnlijk gemis voor zijn familie,
doch ook voor elke vereniging, voor de
landbouwgemeenschap, voor de fanfare
en alleszins voor zijn OKRA. Een
maand eerder nog zat hij met slimme
oogjes en zijn zachte glimlach tussen
zijn vertrouwde gezellen op donderdag
na de noen. Genieten kon hij van dat
samenzijn, van het rustige gesprek over
gisteren en morgen, over 't hof, de
dieren, het reilen en zeilen op de
akkers. De menselijke warmte van dat
uur volstond om zich gelukkig te
voelen. Dankbaar gedenken we u,
Etienne, blijvend en zo warm!.




Wie kan ik voor je zijn?

Wie kan ik voor je zijn,
wat kan ik voor je doen?

Wees ontvankelijk als de aarde,
wees aanstekelijk als het vuur,
wees verkwikkend als het water,
wees zachtmoedig als de wind.

Wees een zon die ijs doet smelten,
wees een bloem die vreugde geeft,
wees de lucht die alles zuivert,
wees een meer dat rust verschaft.

Wees een weg voor hen die dwalen,
wees een brug die samenbrengt,
wees een huis voor hen die vluchten,
wees een haard die warmte schenkt.

Wees een mens die blijft geloven,
wees een mens die herbegint,
wees een mens die nog kan hopen,
wees een mens die meer bemint.

Wie kan ik voor je zijn,
wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn,
wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn,
wat kan ik voor je doen?
Wie kan ik voor je zijn,
wat kan ik voor je doen?

Eigentijdse Jeugd
Tekst: Paul van Praet
Muziek: Eddy Govert



